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OUDE BEEMDSEWEG 1

1890:
Op 21-05-1890 zijn Martinus van
den Heuvel en Allegonda
Althuizen ingeschreven op B23,
Dinthersehoek, Heide B94/B93.
Ze kwamen van de Heuvel 18
(D40).

Van 1886 tot 1889 was
Allegonda als meid in dienst bij
haar latere schoonouders. Op 27
mei 1889 vertrok ze naar haar
geboorteplaats Boekel maar
kwam bij haar huwelijk op 16
augustus in dat zelfde jaar weer
terug.

1921:
Op 01-06-1921 worden Louis van den Heuvel
en Hendrina Gevers de hoofdbewoners op
deze woonplek (Heide, B94 voorheen B93).
Ze komen van Hondstraat 4. Foto rechts:
Louis en Hendrina.
Schoonvader Theodorus Gevers komt men
hen mee.

Louis (Wieske) van den Heuvel is
geboren op 10-10-1893 in Dinther,

zoon van Martinus van den Heuvel en Allegonda Althuizen. Louis is overleden op
25-03-1976 in Boxtel, 82 jaar oud. Louis
trouwde,23 jaar oud, op 06-11-1916 in Nistelrode
met Hendrina Cunera (Ardina) Gevers, 26 jaar
oud. Ardina is geboren op 12-11-1889 in
Heeswijk, dochter van Theodorus Gevers en
Elisabeth Dobbelsteen. Ardina is overleden op 28-
07-1939 in Dinther, 49 jaar oud.

19nn:
Op het erf een nieuwe woning gebouwd.
De oude boerderij is tot schuur ingericht.

19nn:
Zoon Marinus van den Heuvel gehuwd met Jaan van den Sangen.

Marinus van Wieskes: Marinus was de zoon van
Louis (Lowie/Wies) van den Heuvel,
schaapsherder en stroper van beroep.
5 kleinkinderen van Wies dragen ook de naam
Louis.

19nn:
Louis van den Heuvel gehuwd met Fien
Verhoeven.



19nn:
Niet bekend.

Vertellingen van vroeger (door Louis van den Heuvel, geb. circa 1922):
Op de boerderij hadden ze vroeger veel schapen en kippen. Honger hoefde ze niet te
lijden. Ze maakten schapenkaas en groente en aardappelen werden zelf geteeld. Voor
het vlees werden, door Wieske zelf, schapen en kippen geslacht.
Wieske, de vader van Louis, ging ook veel uit jagen en stropen, zodat het gezin altijd
genoeg te eten had. Hij kwam meestal thuis met hazen, fazanten en. Van de  koolduiven
werd dan soep gemaakt.
De kinderen sliepen allemaal op zolder onder een strooien dak. Vooral in de winter was
het daar stervenskoud. Als ze wakker werden maakten ze dan ook vaak mee dat er een
dik pak sneeuw gewoon op hun dekens lag. Deze dekens waren vaak jutezakken. Elke
morgen werd dan de sneeuw door het zolderraam weer naar buiten gegooid.
Ze gingen altijd te voet naar school en daar liepen ze een half uur op. In de winter was
het moeilijker, er lag dan overal sneeuw waar je bijna niet doorheen kwam.
Op de zondagen moesten ze ook altijd naar de kerk, soms zelfs twee keer.
(info: boek “van den Heuvel”, gemaakt door Carolien van den Heuvel-Arts).

Vliegtuig crash:
Tijdens de oorlog van 40-45 is er een vliegtuig neergestort langs het huis van Wieske van
den Heuvel. Terwijl het gezin aan tafel zat hoorde het plotseling een enorme knal. Het
glas van de keukenramen vloog in het rond.
Louis was zo geschrokken dat hij achterover van zijn stoel viel. Hij bleef ongedeerd
terwijl de overige familieleden wel geraakt werden door rondvliegende scherven.

De boerderij van buurman Driek Zomers was in brand gevlogen.

Er liepen Duitsers in de buurt rond op zoek naar bemanningsleden van het vliegtuig maar
die wisten te ontkomen nadat ze uit het vliegtuig gesprongen waren. Nog net voor de
ontploffing hadden zij het vliegtuig met de parachute kunnen verlaten.

Vliegende bom:
Op zondag 18 februari 1945, na de bevrijding, is er naast de boerderij van Wieske van
den Heuvel nog een V1 ontploft.
Hierbij is buurman Willen van Kessel om het leven gekomen. Wieske en zijn zonen Louis,
Driek en Marinus van den Heuvel en de jongens van Zomers zijn er naar toe gesneld en
hebben geprobeerd hem te redden. Helaas is dat niet gelukt.


