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In 1912 sticht Leonardus van Dijk hier een
nieuwe boerderij (sectie: E1296) en komt
met zijn tweede vrouw, de weduwe
Geertruda van de Sanden wonen. Als in
1917 Geertruda overlijdt blijft Leonardus
van Dijk met de tien stiefkinderen “van
Veghel” achter.

Leonardus van Dijk is geboren op
16-07-1845 in Vorstenbosch, zoon
van Petrus Leonardus van Dijk en
Jacomijn Donkers. Leonardus is
overleden op 29-01-1933 in
Vorstenbosch, 87 jaar oud. Leonardus:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 23-09-1876 in Nistelrode met Theodora van den
Akker, 40 jaar oud. Theodora is geboren op 06-04-1836 in Dinther, dochter van
Johannes van den Akker en Johanna Jansen School. Theodora is overleden op 16-03-
1903 in Vorstenbosch, 66 jaar oud. Theodora is weduwe van Willem van de Linden
(1821-1875), met wie zij
trouwde op 24-01-1863 in
Nistelrode.

(2) trouwde, 58 jaar oud, op 28-
01-1904 in Nistelrode met
Geertruda van de Sanden, 47
jaar oud. Geertruda is geboren
op 24-03-1856 in Uden, dochter
van Hendricus van der Sanden en
Antonetta Verputten. Geertruda
is overleden op 09-03-1917 in
Vorstenbosch, 60 jaar oud.
Geertruda is
weduwe van
Johannes Josephus
van Veghel (1859-1901), met wie zij trouwde op 02-07-1886 in Uden.

Later nemen de kinderen “van Veghel” de woning over en vertrekt Leonardus
van Dijk naar een nieuwe boerderij van Nol van Veghel aan de overkant van

; de Kapelstraat (1925). Hij slijt
zijn laatste jaren van zijn
leven op een kamer.

Bert van de Wetering en zijn echtgenote
Cato van Veghel worden hierna de
eigenaars van deze woning met café.

Circa 1950 is de woning in twee woondelen
gesplitst. In het achterdeel komt zoon Cor
van de Wetering te wonen.

Later vertrekken Bert van de Wetering en
zijn echtgenote Cato van Veghel naar de




Kampweg en komt een andere zoon Jo van de Wetering en Marie van Dijk in het voorhuis.
Zij runnen de café en bouwen er ook nog een danszaal bij.

Het achterhuis is nu in bezit
van de kinderen van de familie
Somers en in het voorhuis en
café de familie van Ravenstein.

Nu is het voorhuis verdeeld in
een winkelruimte met een

boven- en beneden woonplek.
Bewoners zijn de familie Vloet.
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