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OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH 
 
KERKSTRAAT 13 
 
Woning, café en kappersruimte, gebouwd voor 1940. 
 

 
Herenkapper Frans Crommentuijn laat een woning met kappersruimte en café bouwen. 
Frans woont al sinds 1936 in Vorstenbosch op Kerkstraat 9, waar hij een kamer huurt en 
al begonnen is als kapper. 

 
Francis Maria (Frans) Crommentuijn 
is geboren op 07-02-1913 in Liessel, 
zoon van Peter Johannes Crommentuijn 
en Wilhelmina van Rijt. Frans is 
overleden op 07-05-1994 in Gemert, 81 
jaar oud. Hij is gecremeerd op 11-05-
1994 in Helmond-Brouwhuis. Frans 
trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1938 in 
Meijel (Asten) met Johanna Maria 
(Marie) Ottenheim, 25 jaar oud. Marie 
is geboren op 26-03-1913 in Helden, 

dochter van Gerardus Ottenheim en Allegonda Oomen. Marie is overleden op 03-
08-1995 in Deurne (zh), 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op 08-08-1995 in 
Helmond-Brouwhuis.  

 
Tijdens de oorlog is zwager Harrie Ottenheim uit 
Neerkant naar hier gekomen en er ondergedoken om 
tewerkstelling in Duitsland te ontlopen.  
Harrie sticht er ook een gezin en woont van 1944 tot 
1948 in het achterhuis samen met zijn vrouw Dien 
Verhoeven. 
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Na 1952 vertrekken Frans en Marie naar Gemert en beginnen daar een heren- en 
dameskapperszaak. 
 
De nieuwe bewoners zijn Hendrikus Gevers en Theodora van der Burgt met hun gezin. Zij 
trekken de kappersruimte bij het café.  
 

Hendrikus Cornelis (Driek) Gevers is geboren op 07-02-1894 in Heeswijk, 
zoon van Theodorus Gevers en Elisabeth Dobbelsteen. Driek is overleden op 20-
03-1955 in Vorstenbosch, 61 jaar oud. Driek trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1920 
in Nistelrode met Theodora (Dorke) van der Burgt, 21 jaar oud. Dorke is 
geboren op 09-02-1899 in Dinther, dochter van Hendrikus (Driek) van der Burgt 
en Maria van Lieshout. Dorke is overleden op 09-05-1977 in Vorstenbosch, 78 jaar 
oud. 

 
Volgende bewoners zijn Ad van Nunen en Tonie van Dalen. Ze geven hun café/bar de 
naam “Le Cheval Noir” (Het Zwarte Paard). 
 
Harrie Ketelaars en Maria Késer nemen het bedrijf over en veranderen de naam van de 
café/bar in “De Ketel”. 
 
Zij worden op hun beurt weer opgevolgd door Maarten van Berkel en Ans Jacobs.  
 
Nu medio 2013 runnen Coen Jansen en Kitty Verstegen het bedrijf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekst en foto’s: Cor 
Ottenheim. 
Foto’s: Jo van de Berg 
en BHIC. 
 
 


